
Verslag van Zaterdag 6 april 2024, ons jaarlijks uitje 

Zaterdag 6 April 2024 (eerste weekend in april), ons jaarlijks uitje was daar. 

Het plan was dit keer, evenals 10 jaar geleden, te trappen naar onze happen 

echter er kwam een (of 2) kinkel(tjes) in de kabel waardoor de plannen zijn 

bijgesteld maar wat we dan wel gingen doen was voor ons nog een verrassing. 

 

Wij (20 dames) werden om 10 uur met de fiets bij Paul en Gerda verwacht. 

Het weer was prima daardoor konden we gezellig in de achtertuin koffie/thee 

drinken geserveerd met heerlijke lactosevrij appeltaart gebakken door Petra 

en/of stukje (groene) pandancake gebakken door Margaret.  



De pandancake werd geserveerd met verse slagroom waar geraspte limoen door 

zat. 

Nog even  een aantekening:  

Margret kon nergens haar pot met slagroom en limoen vinden, dit zou komen, 

vertel ze met een staal gezicht, 

'omdat ik m'n bril niet op hebt' 

terwijl wij zagen dat ze toch echt 

een bril op haar neus had staan!?  

 

Later begreep ik beter haar 

verhaal want op de boot zag ik dat 

ze 2 brillen over elkaar op had, een 

zonnebril met daaroverheen een 

andere bril!? 

 

In elk geval... dames bedankt voor deze heerlijke en bijzondere stukken taart bij 

de koffie! 

Paul stond met z’n horloge in aanslag…. We moesten op tijd op de fiets stappen 

naar wat blijkt: de scouting aan de Lange Wateringkade. We zijn daar op boot 

gestapt van de Waterscouts voor een rondvaart door het Westland met de 

westlander ‘de 10e van Tromp’ zo vertelden de 2 schippers van de scouts. 

Super leuk om met de boot een tochtje te maken want zo konden we toch 

allemaal meedoen met de activiteit van vandaag, goed geregeld Paul en Gerda! 

Dat we gingen varen was een leuke verrassing want iedereen had op een flinke 

fietstocht gerekend. Enkele dames vroegen zich nog wel af of ze nu wel de goeie 

jas, broek en schoenen aan hadden voor op het water, heb ik het straks niet te 

koud? Gelukkig probeerde de zon zo af en toe door te komen want er stond wel 

een stevige zuiderwind die niet koud aanvoelde maar toch.... 

Het is helemaal goed gekomen, het zonnetje die scheen en dichtjes bij dichtjes 

zitten maakten dat het goed te doen was. 



 

De boot was net van wal gestoken toen Paul de 20 dames in groepjes verdeelde 

en kregen we per groepje een blad met super leuke maar ook moeilijke 

quizvragen. De antwoorden kon je onderweg vinden en het was verboden om je 

telefoon te gebruiken wat stiekem toch gedaan is. Hier kwamen we achter 

doordat een van onze mannen een andere dame belde voor een uitslag omdat 'zijn 

dame' zelf de telefoon niet hoorde       Ja we zijn af en toe nog steeds 

ondeugend! 

Het was super leuk om onderweg de antwoorden op te zoeken. 

We zijn via de Zweth en Vlaardingsevaart naar het Bommeer gevaren en daar 

zijn we aangemeerd bij het Jachthuis voor de lunch. We waren iets te vroeg 

maar mochten blijven en werden alvast voorzien van een drankje. We zaten 

gezellig aan 2 lange tafels, dit was leuk omdat je op de boot en aan tafel steeds 

andere mensen kan spreken. 

De uitslag van de quizvragen werd bekend gemaakt, het groepje van Clarisse was 

het dichtst bij het aantal van de bijelkaar opgetelde huisnummers van alle dames 

van de groep daardoor werden zij de winnaars van de quiz. Ondertussen stond 

ook het lunchbuffet klaar met o.a warme croquetjes, kaas, ham, cervelaat, 

slaatje en salade dit aangevuld met broodjes en boterhammen, wat een 

verwennerij. Tafel voor tafel kon je je bord gaan vullen daarna nog een drankje 

koffie/thee fris of een wijntje zodat we weer voldaan op de boot konden 

stappen. 

Na nog een extra rondje over het Bommeer, waar we de spetters voelden van het 

opspattende water, voeren we weer over de Vlaardingsevaart. 



Daar hadden Paul en Gerda nog een verrassing, we stopten aan de achterkant van 

een tuin waar tuinder en kunstenaar Willem Berkhout uit Schipluiden een 

beeldenkas heeft. Wie wilde kon daar even genieten van alle super bijzondere  

kunstwerken. 

  

Elke jaar maakt hij er 30 bij dus het stond er aardig vol sinds de laatste keer 

dat ik daar gewenst bent. Voor sommige was dit de eerste keer, zij keken hun 

ogen uit, elk beeldengroep heeft wel een thema over het leven en de mensen van 

nu en wat Berkhout daarvan vindt. Nee hij steekt zijn mening niet onder stoelen 

en banken maar in zijn beelden met uitleg erbij. We gingen niet met beelden 

terug naar de boot maar sommige hadden in de beeldentuin wel een bijzonder 

plantje gekocht, hoe dit plantje heet weet ik niet meer. 

Tijdens het laatste stukje varen werden we nog verwend met water, sap, wijn en 

lekkere en gezonde hapjes. Dit alles is geregeld door Paul en Gerda dus hebben 

wij hen super bedankt voor deze leuke georganiseerde dag vol verrassingen. 



 

Tot slot hebben we Paul en Gerda toegezongen, ja de stemming zat er goed in. 

De zon en temperatuur deden vandaag ook hun best, wat hebben we het toch 

heel goed en erg gezellig met elkaar! Hopelijk dat we dit nog heel lang en in 

goede gezondheid kunnen doen met elkaar.  


