
Zaterdag 1 april 2023.... 

Het uitje aangeboden aan Paul en Gerda: 

Vrijdag 31 maart kregen we het volgend app-je: 

Hoi allemaal helaas zijn de weersvoorspellingen voor morgen niet heel gunstig 

voor ons fietsuitje. 

We hebben besloten om morgen toch maar met auto's te gaan. 

Misschien kunnen we met elkaar mee rijden Mariette en ik beschikken in ieder 

geval over een auto. We horen wel wie met ons mee wil rijden. 

We verzamelen om 10.00 uur aan Bovendijk 116 voor de koffie met wat lekkers 

verzorgd door Margaret en Thea. Na de koffie spelen we een spelletje. 

Na het spelletje rijden we rond 12.00 uur naar Lizette in Monster. 

Mariette, Dorothy, Petra en Lizette hebben voor een lunch gezorgd. 

Na de lunch rijden we, rond kwart voor 2, naar de Lier om te gaan jeu de boules 

bij de Boulier Kanaalweg 10 c 2678 LX De Lier. Daar kunnen we ook koffie/ thee 

en een drankje drinken aangekleed met een borrelhapje verzorgd door 

Jeannette. 

Rond 17.00 uur beëindigen we dit gezellige uitje en na hopelijk een geslaagd uitje 

voor Paul en Gerda kan iedereen weer naar huis, Groetjes van de organisatie        

ps: Voor een dobbelspel vragen wij of iedereen een cadeautje uit de kast in wil 

pakken en mee wil nemen. 

Zaterdag 1 april...  

inderdaad was het geen fietsweer dus goed dat de organisatie besloten heeft 

dat we deze dag ons met de auto gaan verplaatsten. 

Gewapend met een uit de kast ingepakt cadeautje kwamen de dames rond 10 uur 

binnen druppelen. 

 

De dag begon met koffie (en thee) met er bij de keuze 

van kokesboterkoek gebakken door Thea en een Lotus 

biscoff taart gemaakt door Margaret. 

 



 

Na de koffie hebben we een dobbelspel gedaan, als je 6 gegooid had mocht je 

een cadeautje van de tafel pakken en uitpakken. 

Nadat alle pakjes uitgepakt waren kwam er een grotere dobbelsteen op tafel en 

begon het afpakken, doorgeven en terugpakken. De dames werden steeds 

fanatieker en de stopwatch moest er aan te pas komen om dit spel op een 

eerlijke manier af te sluiten ;-)) 

Als het goed is ging ieder van ons met een ander cadeau naar buiten dan dat ze 

binnen kwam. 

Rond 12 uur zijn we in auto's gestapt om naar Monster te rijden waar een mooie 

gedekte tafel ons op stond te wachten. 

Tomatensoep, 

courgettesoep, stokbrood 

met smeersels, hartige 

taarten en meer lekkers 

werd er geserveerd met als 

afsluiten een toetje van 

walnotenijs met een stukje 

kruimelappeltaart, wat een 

verwennerij toch weer. 

Met dank aan Dorothy, 

Lizette, Mariette, Petra, 

met Sjaak en Sjeek als 

rechterhanden. 

 



Rond kwart voor 2 stapten we de auto weer in en reden naar de jeu de boules 'de 

Boulie' in De Lier. 

Eenmaal daar stond er een dame en heer klaar om ons de regels van het spel uit 

te leggen. Zij bleven bij 

ons om de eventuele 

vragen te beantwoorden. 

Er werd behoorlijk 

fanatiek gespeeld, er 

kwam zo af en toe een 

rolmaat (centimeter) aan 

te pas om de afstand te 

bepalen van de bal ten 

opzichten van het butje. 

De tegenpartij van het 

team waarvan de bal het 

dichts bij de but ligt was 

daarna aan de beurt om de volgende bal te gooien. Het team welke als eerste 13 

punten heeft behaald is winnaar. 

Na het boules konden we een drankje afhalen en stonden er lekkere hapjes op 

tafel met dank aan Jeannette. 

 

De meest fanatieke spelers hebben hierna nog een spelletje jeu de boules 

gespeeld. Rond 5 uur was het tijd om de dag af te ronden. Wat leuk om eens 

kennis te maken met het spel jou de boules! Dames van de organisatie wat 

hebben jullie er weer een leuke dag van gemaakt, onze hartelijke dank hiervoor. 



Niet alleen Paul en Gerda hebben er van genoten maar wij allemaal, het was weer 

super gezellig. 


