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Vandaag hadden we een uitje in de Lier bij Stolze Classic Cars een grote 

autohandelaar met meer dan 400 oude auto's en wel honderd brommers, motoren 

en heel veel onderdelen. We verzamelden ons op het parkeerterrein en wachten 

tot iedereen er was en toen naar binnen. 

Eenmaal binnen dacht ik nou we gaan kijken maar nee we gingen eerst naar de 

kantine en zaten allemaal aan een grote tafel kregen koffie met een grote 

gevulde koek en daar kwam Gerrit Stolze de neef van oude Stolze de eigenaar. 

Hij pakte een leeg kratje Heineken en ging er op staan en vroeg de aandacht. Hij 

had een verhaal over hoe het allemaal begonnen was en ook hoe hij betrokken 

was geraakt bij de zaak. 

Vol aandacht luisterden we naar zijn prachtige op zijn Westlands manier met 

komische anekdotes hoe het allemaal was gelopen de afgelopen 40 jaar. Ruim 1,5 

uur stond Gerrit op zijn kratje Heineken zijn ding te doen en wij hebben 

ontzettend gelachen vooral dat van die man die een oldtimer wilde kopen maar 

dat niet mocht van zijn vrouw, nou zij Gerrit dan doe je je vrouw toch weg, maar 

de manier hoe hij dat presenteerde, geweldig. 

Na 1,5 uur gingen we naar de auto's en alles wat erbij hoorde en Gerrit nam zijn 

kistje Heineken mee en stopte bij een aantal oldtimers om ook daar een prachtig 

verhaal over te vertellen. We liepen langs de brommers, jammer dat Rinus er niet 

bij was, zo'n mooie collectie had hij prachtig gevonden. Twee verdiepingen met 

auto's, garage, magazijn vol met onderdelen en ik weet niet hoeveel 

motorblokken. Iedereen had wel zijn favoriet maar om er echt een te willen 

hebben, nee dan moet je wel liefhebber zijn en handig en ruimte. 

Ja het was ontzettend leuk en ontspannend om daar rond te banjeren maar 

hadden het om half zes wel gezien en hadden dorst dus snel naar Restaurant de 

Witte 300 meter verderop waar dat eerste biertje heerlijk smaakte en zeker 

omdat Rene betaalde dus nog maar een besteld. Hier hebben we ook gezellig en 

heerlijk gegeten zoals altijd in goede sfeer met elkaar en heel veel nagepraat 

over de leuke middag. Zoals altijd ook een dankwoord voor Paul onze leider die 

een paar cadeautjes kreeg, sportsokken en een shirt met Westlandse teksten en 

hij was er blij mee. We hebben ook nog een lekker toetje genomen dat vond Rene 

goed, ik houd niet van ijs dus ik had een soort limonade met een beetje alcohol, 

had de dokter ook gezegd is beter voor je verwondingen die ik op vakantie had 

opgelopen. En ik moet je zeggen het ziet er vandaag al beter uit, normaal drink ik 

dat niet.  



Ik wil Rene, ik denk wel namens iedereen, bedanken voor deze ontzettend leuke 

middag, was weer helemaal vanouds. Groetjes van mij en geniet van het voorjaars 

weer en blijft gezond,  Jan Z. 

 

 


