Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 8 April 2026 starten we om 15.00 uur bij Nico in Wateringen
Verslag van woensdag 1 April 2026

Vandaag gingen we naar de Heul om te starten bij Peter en Petra die onlangs een
geweldig feest gaven voor Peter zijn 70e verjaardag. Weer een bij de
zeventigers waar nu de meeste in beland zijn, alleen Rinus en Corne nog niet en
de eerste tachtigjarige schiet ook al op.

Ja een bonte verzameling oudjes stonden op het terras te wachten om te gaan
wandelen en nog een klein groepje hardlopen.

Tedereen was op de fiets behalve Andre, logisch want die woont buiten de regio.
14 Oudjes waren komen opdagen voor dit wekelijks festijn wat al bijna 35 jaar
gaande is en een groot succes is, het is een prachtig sociaal gebeuren en hebben
allemaal heel veel begrip voor elkaar en steunen elkaar in moeilijke tijden.

We gingen van start richting de Zweth en iedereen had een maat je voor een
gesprek over alles en nog wat en dat maakt het wel gezellig. Even later het
viaduct over naar de Van Luiklaan en toen naar de Middenzweth, hier kwamen een
stel tegen die aan het vechten waren, ja niet met elkaar maar met een hooibaal
verpakt in plastic folie. Ja wij konden dat niet aanzien en boden hulp, Sjaak K
nam de leiding en gaf met zijn harde duidelijke stem aanwijzingen maar de baal
was zo zwaar dat het niet zomaar gedaan was, maar daar kwam Cees, is ook
zelfstandige geweest en nam de leiding over en even later lag de baal op zijn
plek. Snel verder want koste toch wel veel tijd

Dus uiteindelijk iets later dan gepland zaten we aan de koffie met appeltaart en
kersentaart waar de hardlopers al zaten te wachten. Gedeeltelijk binnen en
buiten zat iedereen te smullen.

Aan mijn tafel was het gesprek over het natellen van stemmen bij de
gemeenteraad verkiezingen en hoe sommige 3 keer konden stemmen door de boel
te bedonderen. Ja het was een drukke visite voor Petra maar ze was goed
voorbereid met kannen koffie en thee.

Bij Peter voor de deur waren ze aan het graven voor de glasvezel kabel die
eigenlijk iedereen al heeft maar niet iedereen die in een buiten gebied woont was
nog aangesloten dus kan hij ook straks snel internetten.

Paul ging als eerste weg want moest nog training geven bij Quintus, ja hij blijft
fanatiek.



Volgende week gaan we naar Nico en Mariette en hopelijk weer met zo'n grote
opkomst.

Pasen staat voor de deur dus hebben een lang weekend met heerlijke chocola en
uitgebreid paasmenu al zal dat voor onze groep wel meevallen, op onze leeftijd
heb je snel genoeg tenminste ik wel, een extra wijntje mag wel zei de Pastoor
altijd. Ik kan het weten want was vroeger misdienaar en moest de Kelk vullen.

Fijn weekend allemaal en tot volgende week. Groetjes van Jan Z.
Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,

Zaterdag 11 april 2026 starten we om 10 uur bij Ciska vd Kn.
Verslag van Zaterdag 4 april 2026

Vandaag hebben we allen genoten van het cadeau wat Paul en Gerda van ons
gekregen hebben.

Er zat geen strik om het cadeau, ook hoefde er niets uit gepakt worden, we
hebben hen een uitje cadeau gedaan en dan niet een uitje voor hen alleen want
dat zou lang niet zo gezellig zijn geweest dan het uitje voor en door (bijna) de
hele wandelclub.

Al maanden van te voren was deze datum geprikt maar verder wisten we niet hoe
de invulling van deze dag zou zijn.

Onze voorpret begon pas echt tot leven te komen door dit bericht wat op de app
doorkwam:

'Beste allen, volgende week zaterdag gaan we met z'n allen een dagje weg. We
starten op de Mijlpaal rond 10.00 uur, voor een bakkie. Om 11.00 uur rijden we
richting Maasland, waar om 12.00 uur een lunch klaar staat voor ons. Na de lunch
gaan we daar aan de overkant een spel doen.'

Voor dit uitje is door 2 dames van de groep, de organisatoren van deze dag, een
terdege vooronderzoek gedaan hoorden we later. Eerst een plan bedenken en
daarna alvast met z'n tweet jes dit bedachte plan nalopen (fietsen) kijken of het
klopt zoals zij het bedacht hadden.

Ik vermoed dat deze 2 dames toen al een leuke dag gehad hebben.

En toen was het zaterdag 4 april en rond 10 uur stalden er 15 dames en een heer
hun fietsen voor de deur aan de Mijlpaal. Dit was onze eerste stop van deze dag.



Voordat we daar aan de koffie en thee gingen hebben we gezongen voor de jarige
Lenie, zij had dit keer geen taart achterop haar fiets zitten maar de feestelijk
versierde koekjes van deze dames waren ook heel lekker.

Na de koffie, precies volgens plan, zijn we om 11 uur op de fietsen gestapt en
zijn we richting Maasland gaan fietsen.

Na een mooie fietsroute door Midden Delfland kwamen we aan bij restaurant
'Bij de Buurvrouw'.

Nee niet een buurvrouw van een van ons maar deze Buurvrouw is een restaurant
waar we ons gelijk thuis voelden, we zaten er alsof we inderdaad bij onze
buurvrouw aan tafel zaten.

Er was voor ieder van ons een 12 uurtje besteld maar we moesten nog wel
opgeven of we kalf of kaascroquet wilden en hoe we ons gebakken ei wilden
hebben, goed geregeld dames!

Voordat we aan de lunch begonnen heeft een van de dames het woord genomen,
zij heeft namens ons allemaal Paul bedankt voor hoe hij ons altijd begeleid met
wandelen.

Ook hebben we stil gestaan bij het overlijden van Juliane, zij laat een grote
leegte achter.... niet alleen bij haar gezin maar ook bij ons, Juliane zal altijd in
onze gedachten blijven.

Na deze woorden werden de 12 uurtjes rondgebracht, het kopje aspergesoep,
desemboterhammen met gebakken ei en croquet smaakten ons prima.

Dit gaf ons genoeg energie voor het volgend onderdeel van deze dag: hiervoor
hoefden we alleen de weg over te steken dus 'kat in het bakkie' voor deze dames
en de ene heer.

Het was dus fietsen van het slot, de weg oversteken en fiets weer op slot en we
waren waar we wezen moesten nml bij Boerderij Hoeve Bouwlust .

Het was hier open dag daardoor was er een drukte van belang maar hier hadden
wij geen hinder van.

We werden meegenomen naar een met strobalen afgezette stuk boerenland hier
kregen we uitleg over de spelregels van het BoerenMix-Spel.

Op de site staat over dit spel: 'Het Boerenmix-spel is uniek: nergens anders in
Nederland kun je dit vinden. Dat komt omdat we dit spel zelf ontwikkeld hebben’



en hier mochten wij gebruik van maken! Het spel is een mix van jeu de boules,
midgetgolf en bowlen en dit al in een boerensfeer.

De puntentelling was nog wel een dinget je met name Paul had hier zijn hand mee
gelicht heb ik begrepen maar had hierdoor wel een prijs in de wacht gesleept
(zakje met Belgische paaseitjes) maar het was zijn dag dus we hebben het door
onze vingers gezien.

Tot slot kregen wij van Gerda, omdat zij in juni jarig is, een bonnetje voor een
boerenijsje naar keuze :-)) en hebben we met elkaar nog een drankje genomen.
Ondertussen werden de winnaars van het spel bekent gemaakt en was de
prijsuitreiking.

Inmiddels was het rond 4 uur en zijn we op de fiets gestapt richting het
Westland.

Dineke en Clarisse super bedankt voor het organiseren van deze geweldige dag
tot aan het weer toe hebben jullie het goed geregeld!

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 15 April 2026 starten we om 15.00 uur bij Hans aan de Mijlpaal
Verslag van woensdag 8 April 2026

Toen ik aankwam op de fiets aan de Colman was het al een drukte van belang.
Veel waren er met de fiets, een enkeling lopend en Andre was met de auto.
Totaal zo'n veertien man die op deze mooie lentedag een uurtje kwamen wandelen
en hardlopen.

De drie hardlopers zijn hun eigen rondje gaan lopen en naar verluid hebben ze
weer ruim negen kilometer op de teller gezet. De wandelaars zijn onder leiding
van Goos een mooi rondje gaan lopen. Je moet dat trouwens niet onderschatten.
Er wordt een studie van gemaakt welke route er gewandeld wordt en dan wel
zodanig dat we na een uur precies weer terug zijn bij af. Ik mocht lange tijd
naast Goos lopen en dan maak je dat allemaal mee. Er werd druk gekeuveld en dat
betekent dat het lopen bijna vanzelf gaat en ook nog eens gezellig is.

Het rondje speelde zich voornamelijk af in de hoekpolder en ook deze week
kwamen we weer zo'n in zwart plastic gerolde hooibaal tegen. Die hebben we
maar lekker laten liggen.

Na zo'n 70 minuten kwamen we weer in de Colman aan en dat houdt dus in dat we
iets te traag gelopen hebben. Maar ja, het was ook zo lekker weer. Net als



vorige week is de groep opgesplitst in 2 groepen, een binnen en een in de
tuinkamer. Ja veertien man is ook niet niks.

Mariette liep van groep naar groep met water, koffie, thee en koek, we werden
weer fantastisch verzorgd. Het liep al aardig tegen vijf uur dat we weer op huis
aan gingen.

We wensten Peter sterkte en succes voor maandag. We duimen voor je Peet.

De volgende week gaan we weer wandelen en hardlopen en wel bij Hans vdZ aan
de Mijlpaal. Ga jullie daar weer zien!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 18 april 2026 starten we om 10 uur bij Diana
Verslag van Zaterdag 11 april 2026

Om 10 uur was het een gezellige drukte aan de Bovendijk.

Jan stond al klaar met z'n stokken om naar zijn startadres te gaan.

Ook Paul stond met z'n dames in de startblokken om te gaan.

De gastheer had vandaag de eer om de knop van het koffieapparaat aan te
zetten hoorde ik dus hij moest zijn wandelroute langs zijn eigen huis plannen.

Het groepje van 8 dames is gesplitst om zo een eigen tempo te kunnen lopen, dit
‘loopt’ altijd vanzelf.

Ons groepje liep richting Rijswijk, we liepen langs de Stadsboerderij Op den Dijk
en verderop kwamen we via het fietspad bij de Schaapsweimolen. Na deze molen
liepen we weer richting Wateringen.

We waren na een uur terug aan de Bovendijk en hebben 5,5 km. afgelegd met
onderweg bloeiende bomen en koolzaad langs het pad.

Jan had de koffiepot inderdaad geactiveerd dus we konden gelijk aan de koffie.
De koffie en de soesjes smaakte weer heerlijk dit was bijna mis gelopen hoorden
we!l Zo autistisch als we zijn verwachten we altijd slagroomsoesjes bij de koffie
als we bij Jan en Ciska starten. Ciska heeft dit keer wel moeite voor moeten
doen om aan de soesjes te komen; pas bij de 3e AH was het bingo en zo zaten wij
toch nog aan de heerlijke soesjes.

Ciska je hebt wel heel veel moeite moeten doen om ons niet teleur te hoeven
stellen; onze dank hiervoor!

Een van de dames stapte na het eerst bakkie al op, zij moest nog even naar de
kapper. Zij moest ons wel beloven dat ze een foto van het resultaat zou laten
Zien.



Nou dames ik kon bijna niet kiezen uit deze 6 modellen uiteindelijk ben ik gegaan
voor het model 'surfblow’ ;-))

Tijdens de loop hoorden we van een van de dames dat zij naar de stad zou gaan:
kleding scoren bij Appeltje Eitje of was het Appel & Ei?

We horen nog wel of zij iets naar haar zin heeft gevonden in deze 2e hands
kleding winkel.

Wat er verder besproken is weet ik niet want toen was ik al vertrokken. Ik heb
wel gelezen dat we as zaterdag starten bij Diana in Poeldijk.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 22 April 2026 starten we om 15.00 uur bij Paul
Verslag van woensdag 15 April 2026

Deze keer hebben we verzameld bij Hans en Clarisse van der Z. Toen ik aankwam
bleken er drie lopers van ons aan staan te bellen bij het verkeerde huis aan de
Mijlpaal. Omdat ik mijn auto daar parkeerde, zag ik dat, en ik waarschuwde hen,
dat ze een blok verder moesten zijn. Kennelijk hebben ze slechte ervaringen met
mijn - altijd goede- bedoelingen, want ze maakten géén aanstalten om mij
achterna te gaan naar het juiste huis. Nou ja. Het zal wel.

Toen er op nummer 28 uiteindelijk niemand open deed, Kwamen ze maar eens bij
Hans aanbellen. En zo waren we dan toch weer met een heel cluppie.

Er waren welgeteld 2 hardlopers, en de rest - 6 volgens mij - wandelaars en
stokkers. Tsja. De spoeling van de hardlopers wordt steeds dunner vrees ik.

Wij, de wandelaars, hebben een rondje gelopen om het lage veld heen, langs de
Strijp, Eikelenburg en door Esselanden weer terug.

Een lekker rondje van precies 1 uur, en een afstand van 5,5 kilometer. Niet
slecht mannen!

Tijdens de wandeling viel het ons op, dat een aantal huishoudens veel groot vuil
buiten hadden gezet. De archeoloog onder ons zijn ogen rolden er zowat uit.
Toegegeven, er zaten soms nog wat bruikbare spullen bij. Je vraagt je soms af,
of mensen niet beter de moeite zouden moeten nemen om het naar een
kringloopwinkel te brengen of zo. Beter voor het milieu, en voor ons, want dan
hadden wij misschien in het uur de 6 kilometer wel aangetikt.

Maar goed. Bij Hans en Clarissa werd de hond Cato een beetje her-opgevoed. Hij
mag niet meer blaffen, als er iemand aanbelt. Flauw zeg. Da's toch juist gezelli?



We kregen nog te horen dat Peet Van der Z. de Operatie goed had doorstaan.
Het was wel een pittige, begreep ik, maar alles wel. Gelukkig maar. Hij moet zich
nu een paar weken flink koest houden. We leven allemaal met hem en Wilma mee.
Kom op Peet! Je kan het!

Volgende week starten in Kwintsheul bij het (ik neem aan) voor iedereen bekende
adres van Paul. We gaan jullie daar zien, gegroet, André.

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 25 april 2026 starten we om 10 uur bij El
Verslag van Zaterdag 18 april 2026

Een paar spetters vielen er toen wij op weg waren naar Poeldijk dit schijnt door
buienradar voorspeld te zijn, ik had dit gemist maar het zou me niet hebben
weerhouden om op de fiets te stappen.

Aangekomen op de Eliasdreef mochten we onze fietsen achter het huis stallen
dit is toch een veilig idee, de gastheer zou toezicht houden dus we konden met
een gerust hart aan de wandel.

Paul kwam niet op de fiets dit keer maar met de benenwagen, hij is meters aan
het maken voor de 4 daagse van Nijmegen.

Het wandelen naar Poeldijk was zijn voorgerecht, de wandeling met de dames is
dan het hoofdgerecht en de wandeling terug naar Kwintsheul was zijn toetje van
deze dag.

Paul is om 10 uur met 9 dames van de Eliasdreef vertrokken, gaandeweg sloot
ieder zich aan bij het groepje die haar fempo loopt.

Ons groepje liep over de JozefHeldermankade (hier zal de tuin van Joop
Helderman geweest zijn) en staken we de Arkelweg over daarna liepen we langs
het ABC Westland en Wennetjessloot zo het Uithofpark in.

Het bloeiende Koolzaad en bloeiende bomen en struiken plus dat we de eerst
boerenzwaluw hebben zien vliegen, het is echt voorjaar! Naar wat ik gelezen
hebt: 'een zwaluw zien betekend nog niet dat het zomer is maar op zijn hoogst
dat de zomer nadert. De zomer zelf is echter meestal nog ver weg', dit laatste
zinnetje vind ik dan weer een beetje jammer maar we gaan het zien en
meemaken.

Tijdens het wandelen vertelde een van ons hoe vrijwilligers van het zwembad in
Wateringen, waarvan haar man er een van is, door 'de baas' in de gaten gehouden



wordt middels diverse camera's. Na zijn commentaar ' ja, gebeurt er nog wat’
hebben deze vrijwilligers een handschoen om de camera gehangen zodat deze
baas relaxter van zijn vakantie kan genieten. ;-((

Na een klein uurtje waren we weer terug bij de Eliasdreef.

Het route kaartje laat zien dat we in 57 minuten 5,64 km hebben afgelegd met
een gemiddelde van 5,63 km.

Eenmaal binnen schoven er nog 2 dames bij aan de koffietafel en ze hebben
gelijk dit gezellig samenzijn wil je foch niet missen?!

De gastvrouw was onzeker over haar eigen baksel maar dat was onterecht kan ik
je zeggen dit was een plak koek vol noten en vruchten.,

Voor de zekerheid had ze bij de bakker nog een lekkere ontbijt koek gekocht
dus we konden kiezen.

De gesprekken gingen over vakanties die in het verschiet liggen maar ook over
afwasblokjes waar je wel of niet het folie af moet halen. De tip van de dag was:
Ha Ra afwaspoeder, het kost wat maar dan heb je ook wat! Je kunt er 200 x mee
wassen en is beter voor het milieu.

De gesprekken gingen niet alleen over leuke dingen maar ook over de minder
fijne dingen en dan kan je wel iets voor een ander betekenen. Alleen luisteren
doet dan een mens al goed, het leven gaat regelmatig over rozen maar soms
ervaar je ook de doornen hebben we allemaal wel ervaren.

Voordat je het weet is het 12 uur en de hoogste tijd om op te stappen.
Afgesproken is dat we as zaterdag bij El in Naaldwijk te starten.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 29 April 2026 starten we om 15.00 uur bij Jan Z.
Verslag van woensdag 22 April 2026

We verzamelden bij Paul in Kwintsheul voor ons wekelijks loopuurt je. Hoewel er
nog een dun noordenwindje stond vertrokken de meesten in korte mouw en korte
broek.

We waren met 6 wandelaars en 3 hardlopers. De hardlopers zijn via Harteveld-
en Vijverberglaan richting de Zwet gelopen. De eerste kilometers gingen nog
lekker rustig maar na het rekken en strekken gingen we toch met lichte
versnellingen beginnen. Eigenlijk helemaal lekker die intervaltraining. De laatste
'lopen’ voor mij waren steeds een duurloop maar deze intervallen smaakten



eigenlijk naar meer. Paul doseerde er genoeg in dit kleine uurtje dus dat was
helemaal prima.

Via Sjors Jansen naar de Lange Watering en daar zagen we in de verte de
wandelaars wandelen over de brug van de Lange Watering lopen. Het was precies
na 30 minuten, het leek erop dat de wandelaars mooi op schema liepen. Een kleine
steigerung en vervolgens het tunneltje door naar de v Luijklaan. We kregen de
wandelaars weer in t zicht dus Paul deed er nog een lichte versnelling
tussendoor.

Na 52 minuten waren wij weer terug en hadden er 7,8 km op zitten. Paul wilde
nog wel een extra rondje maar ik vond het voor vandaag eigenlijk wel genoeg.
Rinus had er ook een goed gevoel bij. Hij moet over 3 weken de Golden Ten lopen
en hij voelt dat het lekker gaat. Ik denk dat hij een mooie tijd neer gaat zetten.

Wij werden door Paul van water voorzien om het vocht weer aan te vullen.

De wandelaars waren na ruim een uur ook ‘binnen’ en scoorden 5,8km. Rinus had
alvast een bakkie koffie genomen en de rest werd nu naast water ook voorzien
van koffie. Paul had weer heerlijke koeken gebakken op basis van
gecondenseerde melk. Het was een nog weer verbeterd recept en dus nog
lekkerder. Het recept staat op de sitel

We zaten nog ook lekker buiten dus het was genieten geblazen. Nu we verder in
de lente komen wordt er weer van gedachte gewisseld om per 1 mei 's-avonds te
gaan lopen.

Volgende week wordt daar een knoop over doorgehakt. We gaan volgende week
zeker weer lopen, Jan Z nodigt ons uit in Honselersdijk. Zelf kan ik volgende
week niet maar heel veel plezier dan!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 2 Mei 2026 starten we om 10 uur bij Marian
Verslag van Zaterdag 25 april 2026

Ondanks de vele afmeldingen waren we toch met 8 dames en een heer, de overige
dames hebben het volgende gemist:

Een wandeling in de mooie natuur, heerlijke taart bij de koffie en de gezelligheid
wat, ondanks jullie er niet waren, er toch best wel was ;-))

Toen ik om 10 uur naar beneden kwam stonden de dames al startklaar, we konden
gelijk vertrekken.



Een van de dame bleef een beetje achter, haar knie wilde vandaag niet mee
werken. Zij kreeg gezelschap van 2 dames uit de groep, de overige dames liepen
met Paul verder.

De route van vandaag was: Hoge Geest, Grote Achterweg, Grote Woerdlaan,
Kleine Achterweg.

Omdat we iets te vroeg waren werd er nog een lusje aangeplakt en zo waren we
na ruim een uur weer terug aan de Koraal.

We hebben 7.126 stappen gezet en 5,65 km afgelegd. Zo konden we met een
gerust hart aan de koffie met taart naar keuze.

Voor de 2 jarige dames is er heel enthousiast 'lang zal ze leven' gezongen, het
was een magisch moment dat ons echt raakten, zo'n mooi het samenzang was ;-)).
Van Paul kreeg ik namens alle dames van de wandelgroep (jullie) een mooie kaart
en een cadeaubon van ijssalon Lekkerrr in Naaldwijk

Op de kaart is te zien een afbeelding van de lichtshow die een paar maanden
terug te zien is geweest in de oude kerk in Delft.

Na dit grote genieten was het tijd om op te stappen, de gastvrouw is nog even
mee naar beneden gelopen om te kijken of er op het ‘weggeef plankje' nog
speeltjes lagen voor de kleinkinderen van deze oma's. Marian, die met ons mee
gelopen was, zag tot haar verbazing het boek ‘mens & werk' liggen, een boek uit
2007 wat gaat over de mens achter de ondernemer. Hier staat oa het verhaal in
van (ondernemer) Jos en zijn 'mededirecteur’ Marian zoals Jos dit zo mooi
verwoord. Het boekje heb ik meegenomen om door te bladeren en deze gaat na
het doorkijken weer terug op het plankje zodat er meerdere mensen kennis
kunnen maken met ondernemer Jos uit Honsersdijk. Dat hij inmiddels van zijn
rust aan het genieten is weten zij niet maar dit zal met meer ondernemers zijn
die in dit boekje van 19 jaar geleden staan.

En inderdaad lag er ook nog speelgoed wat mee naar huis is gegaan. Ik kreeg
diezelfde middag een foto waarop ik kon zien hoe een van de kleinkinderen er
mee aan het spelen was. Hoe mooi is deze ruilhandel?!

Afgesproken is dat we as zaterdag starten bij ‘mededirecteur’ Marian in
Honselersdijk.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 6 mei 2026 starten we om 20.00 uur bij Cees in Naaldwijk
Verslag van woensdag 29 April 2026



Vandaag was het bij mij starten aan de Emmenstraat in Honselersdijk, er waren
een hoop afmelders met allerlei redenen maar meest oppassen. En dat is ook leuk
om te doen daar blijft je jong van.

Dit keer 2 hardlopers en 6 wandelaars. Ieder ging zijn weg en ik nam het
voortouw en leide de wandelaars door het mooie Honselersdijk, zeker in deze
tijd met de bomen en planten die zo mooi zijn. Ik liep met Hasso voorop en we
wezen elkaar op de prachtige kleuren. We gingen twee aan twee richting de
veiling en zo had ieder een maat je om zijn verhaal te doen. Cees kwam normaal
met snoepjes maar vandaag niet, helemaal vergeten. Op een gegeven moment
passeerde we het Polenhotel op de grote kruising, hier zijn een paar honderd
Polen gevestigd en als je er in de avond langs rijd zie je heel veel kleine auto's
staan van het uitzendbureau, heel belangrijk zijn deze mensen voor het
Westland. Aan de overkant van de veiling zijn ze bezig met 200 tijdelijke
woningen voor studenten en ook arbeidsmigranten die een tijdelijke woning
zoeken, het zijn allemaal units die ze zo opstapelen met alles erin. Wij verder via
de Wollebrand met al een beetje zweet op de rug want het was fantastisch
weer. Even gewisseld met elkaar voor andere gespreksstof en zo op de koffie af.

Eenmaal thuis gezellige gesprekken maar ook serieus af en toe, vooral Trump
blijft een terugkerend onderwerp maar ook het ongeluk in Kwintsheul wat best
heftig was kreeg veel vragen.

Bij mij in mijn gezicht was ook wat bijzonders te zien en dat gaf ook veel vragen
eigenlijk de hele week al, ja na 51 jaar huwelijk kan het wel eens fout gaan. Voor
de rest zijn we gelukkig hoor. Tedereen was op de fiets en Rinus lekker op zijn
brommer echt leuk zo'n ding.

Volgende week gaan we weer in de avond lopen en starten we bij Cees in
Naaldwijk, dan kunnen we zingen want hij word een jaartje ouder. Voor de rest
heb ik niet veel te melden en kan ik zeggen dat het weer gezellig was.

Allemaal fijn weekend en geniet van het mooie weer en kijk uit met vuur vooral
richting de duinen, gelukkig roken wij geen van allen dus dat is al een voordeel.

Niet vergeten volgende week weer avonds om 20.00 uur bij Cees en El. Groet jes
van Jan Z.



