Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 4 oktober 2025 starten we om 10 uur bij Clarisse
Verslag van Zaterdag 27 september

Met grote getalen kwamen de dames af op de wandeling van vandaag, de een ging
wat later naar een verjaardag hoorde ik zeggen en de ander vertrok gelijk na de
wandeling dit komt omdat het wandelen met elkaar fijn maar vooral ook omdat
het zo gezellig is. Er word in de groep nooit gezeurd of geroddeld, ieder mag zijn
zoals ie is en zo hoort het ook te zijn!

Om 10 uur kwam het sein: ' ja, we gaan' en de 14 dames sprongen gelijk in hun
benen.

Al voor de deur kregen we oefeningen wat verdacht veel leek op de
ochtendgymnastiek van Olga Commandeur!? Heeft Paul van de week bij Quintus
een onderonsje gehad met haar vroegen wij ons af?

Na deze oefeningen was de route van vandaag: de Hoenderparklaan, Hooghe
Beer, Lange Watering, stukje Zwet, over de brug van Janszen naar het
Groeneveldsepad, dit pad liepen we af tot de molen.

Lopend in dit stukje natuur hoorden en zagen we hoe jagers ons van de overvloed
van ganzen af hielpen.

Naar aanleiding hiervan vertelde Jeannette dat het afschieten van ganzen helaas
nodig is want bv eieren uit nesten halen helpt niet dit omdat dan de ganzen weer
nieuwe eieren gaan leggen. Wat wel helpt is de eieren schudden, ganzen blijven
dan wel op de eieren zitten maar deze komen niet uit!

Rond Schiphol hebben ze iets anders bedacht: hier hebben ze olifantengras
geplant zodat de ganzen daar niet neer kunnen strijken. Mooie bijkomstigheid is
dat het gemaaide olifantengras voor vele doeleinde gebruikt kan worden, dit gras
kan dienen als grondstof voor bv papier en karton, bouwmaterialen,
bodemverbetering en zo meer. Het is super fijn om naast onze natuurgids te
lopen, zij weet altijd wel iets vertellen over de natuur.

Voordat we het door hadden stonden we weer aan de Hoenderparklaan en konden
we aan het water, thee en koffie met appelcake, deze cake is de specialiteit van
de gastvrouw en is super lekker! Onder de koffie weer van alles gehoord
waaronder recepten van gluten en lactose vrije appeltaart en cake gebakken met
vegan boter of zelfs helemaal zonder boter en dan niet van zelfrijzend bakmeel
maar glutenvrije bloem.



En wat zet je op het menu als je een gast krijgt die alleen vlees mag van dieren
met 2 poten, dan kan je in elk geval geen vlees van een 1000 poot voorschotelen.
En de ander geen gluten en lactose mag? Dan maak je een salade met oa
bloemet jes, speciale olie (maisolie) en en.... poeh! ik zou het er warm van krijgen.

En hoe kwam deze dame er aan toe om gasten te eten te vragen vertelde ze:
Omdat ze wil verhuizen of in elk geval een andere kast!!I?? Snappen wij het nog?
Tk niet maar als het maar gezellig is want daar gaat het om in het leven.

Ineens was het 12 uur, het sein om te vertrekken. Clarisse gaf aan dat we bij
haar kunnen starten want vertelde ze... 'dan weet ik zeker dat ik thuis ben'l? en
zo geschiedde: we starten as zaterdag in den Haag.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 8 oktober starten we om 15.00 uur bij Peet in Poeldijk
Verslag van woensdag 1 oktober 2025

Het was weer de eerste keer dat we in de middag zouden lopen. Starten om
15:00 uur ipv 20:00 uur. Net als bij het verzetten van de zomertijd/wintertijd
moet dat wel weer even in je systeem komen. Andre voelde wel aan zijn water
dat er 15:00 uur wat aan de hand was wanft juist op dat tijdstip appte hij dat hij
het niet meer zou redden. Het weer was weer top. Een zonnetje en heerlijk
zacht herfstweer.

Met 9 man verzamelden we bij Hasso en strak om drie uur vertrokken we. De
hardlopers liepen rustig naar de Hoenderparklaan en vervolgens richting ‘de Bult'.
Daar hebben we inmiddels een vast plekje om te rekken en strekken. Twee weken
geleden stonden we daar ook met zn vieren te rekken en strekken en moest ik na
300 meter daarna afhaken vanwege mijn kuit en via de Hoge Beer terugwandelen
naar het startadres (Paul was dat toen). Daar hadden we het nog even over en ik
was blij dat ik vandaag weer mee kon doen.

Na het rekken liepen we de Lange Watering weer op tot de Hoge Beer. Paul wilde
daar de helling gebruiken voor wat steigerungen maar Rinus en ik liepen even
door om onze kuiten te sparen. Na weer zo'n 200 meter stopte Rinus en gaf aan
dat hij zijn kuit ging voelen en hij besloot om via de Hoge Beer terug te keren.

Met 3 liepen we het rondje verder en op de v Luijklaan kwamen we de wandelaars
nog tegen. Die waren verbaasd dat we met drie waren. Via Ter Laak en de
Bovendijk kwamen we weer op de brug aan de lange wateringkade uit.



Omdat we nog bijna 20 minuten hadden zouden we nog een rondje 'de Bult' lopen
en in dat rondje kwamen we Jan vd Knaap tegen die zn eigen rondje liep. Na 52
minuten waren we aan de Grutto en ik vond dat voldoende. Paul en Peter liepen
nog een extra rondje om het uur vol e maken. Rinus zou zo wie zo al snel naar
huis gaan en was nu met zn blessure inmiddels naar huis vertrokken. Beterschap
met je kuit Rinus.

Ook de wandelaars waren na een paar minuten binnen. Juliana had ons al van
water voorzien en presenteerde daarna koffie, thee en heerlijk appelgebak met
slagroom. Hans vd Zanden kwam gezellig nog een bakkie doen. Het was een
moment lekker stil toen wij aan appelgebak zaten, daarna werd er weer volop
gepraat in verschillende groepjes en over van alles en nog wat maar vooral
voetbal.

Rinus gaat vanavond (donderdag) met Jos naar Feijenoord-Aston Villa, een
gezellige wedstrijd gewenst.

Volgende week starten we bij Peet aan de Grift in Poeldijk, hopelijk met weer
zo'n lekker weer! Ga jullie daar weer zienl!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 11 oktober 2025 starten we om 10 uur bij El
Verslag van Zaterdag 4 oktober

We verzamelde vandaag met 10 dames bij de Mijlpaal De meeste waren op de
fiets gekomen en van wege de wind of het parkeerbeleid mochten er ook een
paar fietsen in de garage staan. Aangezien er sinds 1 oktober streng
gecontroleerd wordt op het parkeerbeleid moest 1 van ons haar auto netjes in
een parkeervak gaan zetten want er waren al diverse bekeuringen uitgedeeld in
de Mijlpaal.

De bewoners hebben wel een advocaat ingeschakeld maar of dat gaat helpen is
nog afwachten.

Wij vertrokken richting de Bovendijk maar bleven wel langs de huizen in de zon
en uit de wind lopen want er stond namelijk best een harde wind. We kregen er
zomaar een wandelaarster bij die het wat rustiger aan wilde doen nou dat heeft
ze geweten en achteraf wel gemeld dat het tempo van ons wel heel erg langzaam
was!? Dus ons groepje heeft er vast en zeker geen nieuwe wandelaarster bij.

Maar wij zijn wel ruim 1 uur goed bezig geweest met bewegen van de stramme
ledematen en kaakspieren zodat we weer tevreden aan de koffie/ thee met



zelfgebakken appeltaart zaten. Hij was niet helemaal goed gelukt maar hij
smaakte prima hoor maar helaas had de oven het niet overleefd daar baalde zij
wel erg van om na 20 jaar toch weer een nieuwe oven aan te moeten schaffen.

Een van ons is helemaal gek op lezen en Hans had wel 1000 boeken waar ze uit
mocht kiezen voor haar e reader maar ja welke kies je dan en dat natuurlijk
helemaal gratis. Weer ander gaan liever schilderen en op schilderles, ieder zijn
eigen ding. Er werden ook nog mooie kunstwerken getoond van Mariette dr zus
die nu ook een mooie bestemming hebben.

Zo was de gezellige ochtend weer snel voorbij. Afgesproken is dat we as
zaterdag starten bij El aan de Koraal.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 15 oktober starten we om 15.00 uur bij Goos (zeg maar)
Verslag van woensdag 8 oktober 2025

Vorige week was lekker zonnig maar ook deze week hadden we weer niet te
klagen. Lekker fris weer maar wel zo aangenaam dat je met korte mouwen van
start kon, zelfs de wandelaars. Zelf was ik een beet je aan de late kant en
daardoor heb ik eigenlijk niet helemaal doorgehad hoeveel wandelaars er nu
waren. Een hele club dat is zeker.

Omdat Rinus nog recupereert van zn kuitblessure en ook Sjaak nog steeds de
wandelgroep kiest waren we met 3 hardlopers. Eerst zijn we bij het nieuwe huis
van Sjaak en Lizette gaan kijken dat in dezelfde wijk gebouwd wordt. Het duurt
niet lang meer voordat ze daarvan de sleutel krijgen, alvast hele fijne jaren in
jullie nieuwe huis gewenstl!

Al snel voelde ik dat ik het vandaag ook niet te gek moest maken. Mijn kuit is nog
een beet je van het gevoelige type. Met het toenemen van de jaren lijkt de
blessuregevoeligheid ook een beetje toe te nemen. Ik hoop van harte dat we nog
vele jaren kunnen hardlopen maar er zal een moment komen dat we allen gaan
wandelen, denk ik zo. Maar voorlopig dus nog niet.

Peter had een rondje Parnassia bedacht, een rondje dat hij zelf al regelmatig
gelopen heeft. Lekker door het groen van de Madepolder, het is daar echt
heerlijk. Na ongeveer driekwart van Peters ronde besloot ik de kortste weg naar
de Grift te nemen. Dit alles uit voorzorg. Rustig dribbelend,

lekker op mn eigen tfempo, zag ik Cees en Rene wandelen. Ze bungelden een meter
of 150 achter de grote wandelgroep aan. Dit kwam omdat ze ergens een stop



gemaakt hadden, ik weet niet of er ergens weer een container stond of dat het
iets anders was, ze liepen in ieder geval een stuk achter. Bij hen aangekomen ben
ik lekker mee gaan wandelen, ook best lekker.

Bij de oversteek van de rotonde was Cees net snel genoeg om niet onder een auto
te komen maar verder ging alles goed. Aan de Grift zaten Jan en Hans al lang en
breed bij Wilma aan de thee en koffie. Eenieder die binnenkwam mocht langs de
bar om een lekker stuk appel- of speculaastaart te kiezen en vervolgens lekker
aan de koffie en thee e gaan. Goos kwam gezellig een bakkie doen, hij liet
Mariette gewoon alleen naar huis fietsen. Hij had net de coronaprik gehaald en
zo te horen gaan er meer deze vaccinatie halen een dezer dagen.

Er werd weer lekker gekeuveld over vele zaken en ook over gitaar en ukelele
muziek.

Volgende week zijn we van plan om weer te gaan hardlopen en wandelen en wel bij
Goos. Ga je daar weer zien!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 18 oktober 2025 starten we om 10 uur bij Thea
Verslag van Zaterdag 11 oktober

Met 11 dames, een heer maar zonder hond zijn we van start gegaan. We werden
uitgezwaaid door de gastheer tegelijk kon hij tellen op hoeveel koffie en thee
klant jes hij straks kan rekenen.

De dames splitsten zich op in 3 groepjes dit was geheel volgens plan, een korte
route en 2 groepjes met verschillende tempo’ zo kon ieder lopen waar zij zich op
deze dag toe in staat achtte, hadden we weer prima geregeld!

De grootste groep liep met Paul mee, we liepen via de Strandgaper en
Boomgaardspad zo een voor ons nieuw woonwijk in, hier word nog volop gebouwd
zagen we.

We liepen langs de Fluwijn (even opgezocht maar Fluwijn is een ander woord voor
steenmarter) verder zagen we straatnamen zoals Veldhommel en Tuinhommel.

Wat ons opviel is de veelal mega grote huizen en een diversiteit aan tuinen
rondom deze huizen. Tuinen mooi aangelegd en goed onderhouden maar ook
tuinen waar je verdrietig van word als je er langs loopt. Het zal je buren maar
zijn, je zit echt niet te wachten op stuifmeel van bloeiende onkruid uit de tuin



van je buurtjes. Onbegrijpelijk dat als je zo'n mooi huis gekocht hebt je dan
vervolgens helemaal niets aan je fuin doet.

Na de ‘oh’s’ en ‘ah’s’ en 'had geen idee’ van onze (mijn) kant kwamen we uit op
de Poelkade en liepen we via Baakwoning op de Hoge Geest en kwamen we uit bij
de Kleine Achterweg; bij de Pluktuin sloegen we af en liepen we via een
verrassend paadje recht op ons koffie adres af in de Koraal.

Nadat de schoenen en wandelstokken bij de voordeur waren 'gestalt’ konden wij
aan de koffie en thee met lekker taartjes.

De gastheer had bijna alles goed voor elkaar, bijna ja want in z'n enthousiasme
had hij wel water in de waterkoker gedaan maar vervolgens vergeten de
waterkoker aan te zetten. In zijn poging om alles vlekkeloos te laten lopen was
dit even een desillusie voor hem maar ook voor ons. Gewoon blijven oefenen Cees
over een paar maandjes krijg je weer een kans om je te bewijzen ;-))

Al met al hebben we ruim 5 km gelopen in een uur tijd en de wetenschap dat we
6484 stappen gezet hebben kunnen we met een goed gevoel het weekend in.

Bij het weggaan waren we nog zo druk aan de praat dat een van ons weer haar
stokken aan haar handen aan het binden was, met stokken aan je arm op de fiets
zal niet echt werken bedacht deze dame dus maar weer afgedaan.

Ik ben benieuwd of de dame die hoorde dat er kweeperen langs de weg stonden
nog gratis opgehaald heeft, dit gaan we nog wel horen van haar.

Wat ik wel weet is dat er afgesproken is om as zaterdag te starten bij Thea in
Wateringen.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 22 oktober starten we om 15.00 uur bij Jan Z.
Verslag van woensdag 15 oktober 2025

We waren uitgenodigd bij Nico zeg maar (6oos), waar die naam vandaan komt
weet ik eindelijk niet, toch eens vragen. Vroeger had je best veel bijnamen, zoals
Aad Haakie deze man had een hand en de andere was een haak zoals de
zeerovers kapitein. De schotschieter, deze had 15 kinderen, Jaap snottebel liep
de hele dag zijn neus op te halen. Jan Anjer, Cis haar vader teelde anjers. Kees
bloemkool, had een kromme rug en was klein. Jan snor, was ik zelf. Die blinde,
eigenaar koffie huis in Wateringen, had altijd een zonnebril op.



Maar goed wij gingen lopen, allemaal wandelaars (de toekomst). Beet je blessures
en wat afbellers met uiteindelijk alleen Peet vd Z die hard kon lopen maar die is
al snel de weg kwijt dus ging lekker met ons mee.

2 Groepjes de snelle en wat minder snelle bij elkaar 9 man dus was OK. We
gingen de Bovendijk af richting Hornbach en liepen buitenom naar het
Wateringse veld, deze keer had niemand snoep meegenomen wat een beet je
tegenviel, volgende keer beter.

We hadden er een lekker tempo in ondanks dat Cees er niet bij was en kwamen
voor tijd binnen met 5,1 kilometer op de teller

Eenmaal thuis zaten we gezellig om de grote tafel die bezaaid was meft allerlei
lekkernijen zoals kruidnoten, dikke speculaas, gevulde speculaas en nog meer
speculaas echt iets voor deze tijd, er was zoveel dat ik wat er over was hebt
meegenomen want het is volgende week bij mij dus hoef ik niks te kopen, zal wel
een beetje harder zijn allemaal maar moet maar.

De onderwerpen waren heel verschillend maar de verkiezingen had wel de
voorkeur, de meeste stemmen toch op de PVVIIIl Tk weet het nog niet, Jette mag
ik niet, Timmermans ook niet, als katholiek gaat toch mijn gevoel dat zegt CDA
met Bontenbal, als hij het maar niet te bont maakt maar we hebben nog 2 weken
om er over na te denken, vind het best moeilijk.

Nico zette nog even een video op van een jongen die echt prachtig zong maar
werd verstoord door een verschrikkelijk orgelspel, was iets van een beroemd
componist, nou ik vond er niks aan geef mij maar Frans Bauer kan je lekker mee
zingen, als de sterren aan de hemel staan.

Peter B was met zijn zere knie bij de specialist geweest en ja hoor slecht nieuws
VERSLETEN. ja jammer Peter maar er is wat aan te doen tegenwoordig ook al
heb je dat liever niet. Er lopen wel meer mensen met blessures, ja we worden
ouder en niet gauwer. Zolang die scootmobiel maar wegblijft is het goed, anders
moet je naar een andere club, Pauls scootmobiel groepen. Nee nog even wachten.
Nou genoeg onzin verteld, volgende week bij mij in de Emmensstraat en allemaal
fijn weekend. Groetjes van Jan Z.

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 25 oktober 2025 starten we om 10 uur bij Mariette

Verslag van Zaterdag 18 oktober



Vandaag hebben Paul én 9 dames zich gemeld aan de Meibloem, het kwam goed
uit dat we daar zijn gestart zo konden we ook Mirjam en Diana condoleren met
het overlijden van hun schoonmoeder.

Om 10 uur kwam het startsein ' ja we gaan’ van Paul en de 10 dames (inclusief de
gastvrouw) gaven er gehoor aan.

Wij liepen richting Het Uithofpark, het eerste stukje is niet geweldig, veel
herrie van het verkeer van de Wippolderlaan en een smal voetpad maar
uiteindelijk komt dan de beloning: de natuur van Het Uithofpark. De groep had
zich inmiddels opgesplitst, we hebben er allemaal lekker gewandeld en daar doen
we het voor.

Terug langs het Wenpad werden we ingehaald door een groep mensen in een
scootmobiel, dit bracht ons op de gedachte dat als het wandelen ons te zwaar
word we dan over kunnen stappen naar scootmobiels zo kunnen we nog heel lang
blijven 'lopen’ met elkaar!

De gastvrouw was al afgeslagen dit om de koffiepot alvast aan te zetten. Van ons
had ze gewoon kunnen blijven wandelen, wij kunnen best even wachten op de
koffie en thee, maar dit was tegen dovenmans(vrouw) oren gezegd.

In ruim een uur (1:09) hadden we 6,47 km gewandeld; volgens het routekaartje is
dit dan een gemiddelde van 5,5 km/U. We hadden de koffie weer verdiend
vonden wij.

Aan de Meibloem aangekomen zagen we dat een van de buurtjes hun huis
ingepakt had met spinrag en vele versiersels (zie foto onder), hier kon je niet
omheen: een deze dagen vieren we Halloween!

Eenmaal binnen zagen we dat de gastvrouw niet voor niets eerder richting huis
gelopen was, koffie, thee, water en een grote schaal met koeken stond er klaar
en dit al met een zonnetje in de kamer, het voelde als een feestje.

Pas na wat geleuter van onze kant viel de spinrag onder een van de fauteuils op,
de gastheer die niet aanwezig was, werd als schuldige aangewezen. Hij had wel
de kamer gestofzuigd maar niet de onderkant van de fauteuil meegenomen!?

Heel eerlijk: doe ik ook nooit maar vanaf nu ga ik dit toch maar doen zeker als ik
weet dat de loopgroep hier gaat starten! Maar dan alleen als het zonnet je
schijnt anders valt de rag helemaal niet op en mag ie gewoon blijven zitten.

Natuurlijk werd van alles geroepen zoals:



- 'pas op wat je tegen manlief zegt anders moet je voortaan zelf stofzuigen’, en
- 'ik doe voortaan wel de gordijnen dicht als jullie komen'.

Een ding is zeker vanaf nu kijken we, voordat de loopgroep komt, met arendsogen
onze kamer rond of er geen muizenklem (is ook wel gebeurd) of spinrag te zien
is.

Gastheer ik neem het voor je op: je was al heel subtiel de kamer in een

Halloween sfeer aan het brengen toch? Je moet ergens beginnen dan maar onder
de stoel was vast jouw idee! Deze dames waarderen dit echt wel.

De afspraak stond al dat we as zaterdag bij Mariette kunnen starten, ze
krabbelde eerst terug na dit incident tot ze bedacht dat er bij haar geen
zonnetje in de kamer staat en de eventuele rag dan ook niet opvalt. Wij zijn dus
as zaterdag gewoon welkom aan de Colman.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 29 oktober starten we om 15.00 uur bij Cees
Verslag van woensdag 22 oktober 2025

Vandaag verzamelen bij mij aan de Emmensstraat, een paar af bellers maar
uiteindelijk toch met 9 man, 4 hardlopers en 5 wandelaars. Rinus en Sjaak E
gingen weer hardlopen hun blessures waren weer vertrokken en kwamen ook
zonder klachten terug tfenminste niks van gehoord. Sjaak K wacht nog even met
hardlopen, zijn blessure was nog niet helemaal stabiel dus ging hij nog maar
wandelen. Vond ik gezellig, hadden samen optimistische gesprekken over
gezondheid, klachten en doorzettingsvermogen. Nog thuis had Paul een heel
verhaal te vertellen over een weggooier , Paul en Gerda hadden een goede
buurman naar zijn laatste rustplaats gebracht en alles geregeld want er was geen
familie alleen een jonge man die was geholpen door deze man en ook alles erfde
maar er weinig dankbaarheid mee toonde alleen het geld over de balk gooit en
dat is frustrerend voor degene die alles moet regelen en dat was ook goed te
horen uit Paul zijn verhaal. Vervelende dingen maar snel vergeten en door met je
eigen leven dus lekker rennen. Wij wandelaars gingen richting bloemenveiling om
daar over te steken naar de Wollebrand. Er was een dreigende lucht en
uiteindelijk ging het ook regenen maar niet zo erg dat we verzopen. We liepen
snel door en kwamen iets later aan met 5,4 km op de teller, Cees was zijn lekkere
snoepjes vergeten denk ik want ik heb hem niet gehoord. Eenmaal thuis was toch
de politiek het belangrijkste onderwerp en vroeg Paul op welke partij wij gaan
stemmen maar dat hield iedereen een beetje in het midden. Peter was toch



gekomen want hij wilde zijn huis gaan schilderen maar er kwam regen aan dus
toch maar niet, hij gaat eerdaags op vakantie met zijn boot en weet nog niet
waarheen maar waarschijnlijk richting Brabant bv de Biesbos bevers spotten. Tk
had voor lekkere koek gezorgd ook gevulde speculaas er daar werd om
gevochten, gezellige tijd vind ikzelf met die lekkere dingen. Sjaak k en Lizette
zijn druk bezig met de voorbereidingen voor hun nieuwe huis wat al heel
opschiet, nog een aantal weken dan krijgen ze de sleutel en dan gaan ze voor de
tiende keer verhuizen, ja daar zijn ze makkelijk in, zal nu toch wel de laatste
keer zijn want het is een levensloopbestendige woning met de mogelijkheid om op
de begane grond te slapen en brede deuren voor eventueel rolstoel of rollator,
klinkt ook wel weer heftig, Sjaak heeft nog zoveel energie dus zal wel goed
komen. Volgende week gaan we naar Cees en El die ook een levensloopbestendige
woning hebben en ik denk in de toekomst dat er wel meer die kant op gaan. Fijn
weekend allemaal en blijft positief en verwacht niet te veel van het volgende
Kabinet dan valt het altijd mee. Groetjes van Jan Z.

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 1 november 2025 starten we om 10 uur bij Dineke
Verslag van Zaterdag 25 oktober

We hebben vanochtend gewandeld met: Paul, 9 dames en zwartloper Cees, een
aardige opkomst als je bedenkt dat de weersverwachting voor deze ochtend niet
echt rozenkleurig was. Het eerste halfuur tijdens onze wandeling ging het goed:
het was droog en er piepte zelfs af en toe een waterig zonnet je fussen de
wolken door, we rekenden ons al rijk bedachten dat het weer ons goed gezind
was maar helaas.... de weergoden beslisten anders. Gelukkig hadden deze dames
er al rekening mee gehouden, we waren er goed op gekleed (dachten we).

Maar met zoveel regen die over ons uit is gestort was onze regenkleding niet
tegenop gewassen.

Goed gemutst hebben we ruim 5 km in een klein uurtje gelopen met een
gemiddelde van 5.5 km verteld het route kaartje ons.

Aangekomen aan de Colman konden we onze kletsnatte regenjassen in het
schuurt je naast de voordeur hangen, scheelde nattigheid in huis.

Onze natte wandelschoenen hebben we in het gangetje geparkeerd, de rest van
onze (natte) kleding hebben we maar aangehouden.



Dit was dan het ultieme regenkleding test: de dame met de regenbroek en jas
van het merk Regatta zat als enige meteen droge broek en trui aan haar koffie
dus heeft het de regenkleding van merk Regatta de test glansrijk gewonnen!

Zoals we gewend zijn met deze groep hebben we ons door de regen en wind niet
uit het veldlaten slaan. Dit zou klagen zijn met onze mond vol lekkers want de
appeltaart met, volgens de gastvrouw,(te)grote appels smaakte heerlijk. Grote of
kleine appels: wij proefden geen verschil en de noten in de taart maakte dat
deze taart net iets anders smaakte dan andere appelcake/taarten.

Mag deze gastvrouw, zoals ze zelf zegt, niet creatief zijn met bloemen en
bloemstukken maken maar met koken en bakken zijn zij (met haar
kleindochters) toppertjes!

Het was weer reuze gezellig met de koffie, niet dat er alleen maar leuke dingen
besproken zijn want er is van de week genoeg gebeurd in de familiekringen om
ook over serieuze zaken te praten maar dit hoort ook bij het leven en hier kan
dan met de veiligheid van deze groep, ook over gesproken worden.

Na de koffiestop hebben we ons weer in de natte jassen en schoenen gehesen en
zijn we weer richting huis gegaan.

As Zaterdag blijven we dicht bij de Colman, we starten dan in/aan de Muscaat en
zoals het er nu naar uit ziet kunnen we dan wel droog wandelen, we gaan het
meemaken tenslotte is niets zo veranderlijk dan het weer.

Hallo Woensdagavondlopers,
Woensdag 5 november starten we om 15.00 uur bij Paul
Verslag van woensdag 29 oktober 2025

Ook op deze verkiezingsdag zijn we om 15:00 uur bij elkaar gekomen om een
uurtje te bewegen met hardlopen en wandelen. Met vijf wandelaars en drie
hardlopers was de opkomst net even onder het gemiddelde. De afdeling
Wateringen en Vlaardingen waren geheel afwezig maar zullen er volgende week
waarschijnlijk weer bij zijn.

Cees stelde voor om een rondje Prinsenbos te wandelen, een oud rondje van
vorige keer waarbij er door nogal wat brandnetels gewandeld werd. Een paraplu
werd meegenomen voor mogelijke spetters maar die zijn er gelukkig geheel niet
gevallen. Het prinsenbos is tfrouwens een heel lekkere plek in Naaldwijk om te
wandelen, je hond uit te laten of met je kinderen gezellig naar de speeltuin te
gaan. In de zomer kan je er ook nog een lekkere duik nemen. Het rondje



Prinsenbos werd op een gezellig tempo meerdere keren genomen voordat we
weer richting de koffie gingen. Cees zorgde voor koffie, koeken en een lekker
sneetje krentenbrood/stol. Als we bij Cees zijn gaat het altijd over antiek. Er
staat namelijk nogal wat van waarde daar in de kamer. Glaasjes van engels
draadglas met blauwe draden, chinees porselein van een paar honderd jaar oud
en nog veel meer. Cees had nog een mooie anekdote over een bezoek bij kunst en
kitsch. De volgende keer komen ze waarschijnlijk bij Cees thuis een opname
opnemen, er staat genoeg voor een hele uitzending.

Rinus vertelde dat hij nieuwe buren heeft die nogal aan het verbouwen zijn en
Cees voorzag ons hog van een 2e bakkie en hield scherp in de gaten of ieder wel
z'n eigen kopje terugkreeg, gelukkig maar. Ja en dan is het ineens weer tijd om
op te taaien maar natuurlijk niet voordat bekend is waar we volgende week
starten: Volgende week starten we in Kwintsheul bij Paul. Ga je daar weer zien!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,
Zaterdag 8 november 2025 starten we om 10 uur bij Dineke
Verslag van Zaterdag 1 november

Vanwege de regen hebben we de wandeling van vandaag opgeschoven naar as
zaterdag 8 november,



